Dorpskerk Meeden, zondag 8 maart 2026.

derde zondag in de Veertigdagen
“Oculi” - mijn ogen zijn gericht

Orgelspel
Kerkenraad en voorganger komen binnen

2 kaarsen worden aangestoken
Meditatief orgelspel
Mededelingen

Voorbereiding
Aanvangspsalm: 25a
Bemoediging en groet:

Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
De Heer zij met u

ook met u zij de Heer
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Toenaderingsgebed

V: God van ons hart, in Jezus, uw dienaar, is ons te verstaan gegeven
uw eigen geheim: de eerste zijn is de minste worden.
Wij bidden U, dat wij uit dit geheim leven.

wij bidden dat die gezindheid bij ons is

die ook in Christus Jezus was:

dat wij leren te geven

in plaats van te vragen,

aan te kijken

in plaats van neer te zien,

te begrijpen

in plaats van te veroordelen,

te vergeven

in plaats van verhaal te zoeken,

dan dragen wij uw beeld niet tevergeefs.

Houd ons hier voor ogen

de zoon van uw liefde,

de weg voor ons allen

naar uw stad van vrede.

g: Amen

R’ IW®W IR IR

<

Gebed om ontferming afgesloten met Kyriélied 301f
Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste Schriftlezing: Exodus 17: 1-7



Lied: 324: 1,3

Tweede Schriftlezing: Johannes 4: 1-14

Lied: (psalm) 42:1

Vervolg tweede Schriftlezing: Johannes 4: 15- 30 en 39-42
Lied: (psalm) 42: 7

Overweging

Orgelspel

Lied: 653: 1,3,7

Dankgebed, voorbeden met gebedsaanhef lied 368d:

Houd mij in le - ven, wees Gij mijn red - ding
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steelds weer zoe-ken mijn o - gen naar U.
Stil gebed, Onze Vader
Slotlied: 542
Heenzending en zegen (gezongen Amen)
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A - men, a = Inen, a - MEn.

Inzameling van de gaven bij de uitgang.



